VERBLIJF OP ANDROS: PRAKTISCHE INFORMATIE

EEN REIS NAAR EEN EILAND — EN MISSCHIEN OOK NAAR JEZELF

Sommige plekken doen iets met je. Je kunt het niet beschrijven, maar je voelt het des te
meer.

Andros is zo’n plek. Ik ben er al honderden keren naartoe geweest, en ik voel het nog elke
keer.

Andros... een eiland van wind en licht. Van helder water en eenvoudige schoonheid.

Van Griekse gastvrijheid en authenticiteit. Van lekker eten, lachen en genieten. Van rust en
thuiskomen bij jezelf.

Een plek waar de zee altijd dichtbij is en waar de dagen zich anders ontvouwen dan thuis.

De reis ernaartoe is geen haastige verplaatsing, maar een overgang.

Je laat het vasteland achter. De boot glijdt over het water.

De horizon opent zich. Zo ook je adem. Je hartslag wordt trager. Je hoofd stiller.

En ergens tussen vertrek en aankomst gebeurt er al iets. Veel zelfs. Het leven voelt hier
anders.

Andros is — na Naxos — het groenste eiland van de Cycladen. Dat dankt het aan de vele
natuurlijke bronnen die hier uit de heuvels opwellen. Er stroomt veel water door valleien,
langs oude stenen bruggen en terrassen die ooit werden aangelegd voor landbouw.

Het eiland is ongeveer 40 kilometer lang en op het breedste punt zo’n 16 kilometer breed.
Groot genoeg om ruimte te voelen, klein genoeg om geborgenheid te ervaren.

Je vindt er ruige kliffen én zachte stranden.

Witte dorpen tegen groene hellingen.

Oude wandelpaden die al eeuwen gebruikt worden.

En een landschap dat voortdurend verandert met het licht.

Andros is geen eiland van massatoerisme.

Het is een eiland dat je leert kennen door er te zijn. Door er te wandelen. Te kijken. Te
genieten.

Wat volgt hieronder is praktische informatie om je reis en verblijf zo vlot mogelijk te laten

verlopen.
Wij zijn er om je bij elke stap te begeleiden.

X DE REIS ERNAARTOE

Je vliegt naar Athene (ATH).

Op zaterdag 23 mei om 16.00 uur word je op de luchthaven opgewacht door iemand van ons
team, samen met de andere deelnemers. Vanaf dat moment begint het samen reizen.




We rijden naar de haven van Rafina, waar de boot om 17.30 uur vertrekt richting Andros.
Op het dek voel je de wind, zie je de zee zich openen, en kan je iets eten of drinken terwijl
het vasteland langzaam achter je verdwijnt.

Na ongeveer twee uur varen meren we aan in Gavrio, de haven van Andros.
Van daaruit brengt een auto of minibus ons naar het zuiden van het eiland, naar Ormos
Korthiou — Korthi.

De weg slingert langs heuvels en spectaculaire zeezichten.
Je voelt: we zijn aangekomen op een andere plek.

> WAAR JE LOGEERT

Je logeert in Karma Lia, een exclusief en prachtig domein in het zuiden van Andros.
Een plek met ruimte, licht en rust. Hier ademt alles eenvoud en schoonheid.

Het dichtstbijzijnde stadje is Korthi, gelegen aan een brede baai met zicht op zee.
Er zijn kleine tavernes aan het water, terrasjes waar je uren kan zitten, een strand waar je
gewoon kan genieten.

Je kunt er zwemmen in het zuivere zeewater; wandelen langs de kliffen; met blote voeten
over het strand lopen; een drankje nuttigen in een Griekse taverna; of gewoon in stilte naar

de horizon kijken.

Het leven gaat er traag. En dat doet iets met een mens.




¢ WAT GOED IS OM TE WETEN

Tussen mei en eind september is het meestal droog en zonnig. Een korte bui kan altijd, maar
regen is zeldzaam.

Er is bijna altijd wat wind op Andros — neem een windvestje mee.

In april, mei, juni, september en oktober kan het ’s avonds afkoelen. Een trui of jasje is dan
aangenaam (en voor wie snel koud heeft: ook sokken).

Een muggenapparaatje of muggencréme kan handig zijn. Bij wind zijn er meestal geen
muggen.

Lakens en handdoeken zijn voorzien.

Andros staat bekend om zijn prachtige wandelroutes. Wij bieden enkele wandelingen aan op
licht tot middelmatig niveau. Goede wandelschoenen zijn aanbevolen, maar stevige sneakers
volstaan ook.

De elektriciteit en stopcontacten zijn dezelfde als in Belgié/Nederland.

Andros is een zeer veilig eiland. Je kan er gerust alleen rondwandelen. Criminaliteit is zo
goed als onbestaande.

Breng comfortabele kleding mee waarin je je goed voelt. Het is hier geen Saint-Tropez —
eenvoud en gemak passen perfect.

In Korthi vind je een apotheek, kruidenierswinkels, een supermarkt, bakkerijen, bars en
restaurantjes.

Het zeewater is helder en zuiver.

Er is een bankautomaat waar je euro’s kunt afhalen met je gewone bankkaart.

Vergeet je zonnecreme en zonnebril niet.

Griekenland is het land van de ouzo, een frisse anijsdrank die wordt gemengd met water en
ijs. Drink hem bij voorkeur samen met wat mezze (kleine hapjes) — zo blijft het gezellig én
evenwichtig.

In restaurants en tavernes spreekt men doorgaans goed Engels.

Heb je nog vragen?
Je mag me gerust contacteren via ineke@enthousiasme.info of +32 (0) 497 87 44 24.



+# TERUG NAAR HUIS

Heb je een vroege terugvlucht, dan neem je de dag voordien de boot terug naar het
vasteland en overnacht je in Rafina.

Belangrijk om weten: op zaterdag en zondag is er geen boot die in de ochtend van Andros
naar het vasteland vaart. Hou hier rekening mee wanneer je je vlucht boekt!

We raden af om in Athene zelf te overnachten, tenzij je daar nog langer wil verblijven. De
stad ligt immers op enige afstand van de luchthaven.

Veel deelnemers kiezen voor een hotel in Rafina, bijvoorbeeld het Avra Hotel, dat een gratis
shuttle naar de luchthaven aanbiedt. Je wordt daar op het gewenste tijdstip naar de
luchthaven gebracht.

Je kan ook een kamer reserveren in één van de talloze Airbnb’s. Vraag dan vooraf of zij
luchthavenvervoer voorzien. Zo niet, kan je altijd een taxi nemen (eventueel samen met
iemand anders).

We begeleiden je uiteraard graag bij deze praktische stappen. Je hoeft dit niet alleen uit te
zoeken.

Voor alle vragen en inlichtingen: ineke@enthousiasme.info of +32 497 87 44 24.
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